
 
Opgericht 1januari 2006                                           

           Nieuwsbrief:  April ‘24 nr.4                         

      

     Beste leden 

Op 23 april was de Ter Apeler fotograaf André Dümmer bij ons om te 
vertellen over de prachtige natuur in Westerwolde. Het was een zeer 
indrukwekkende lezing met zijn mooie zelfgemaakte foto’s. Dan realiseer je 
je dat het niet alleen maar kommer en kwel is in Westerwolde/Ter Apel met 
betrekking tot onder andere het Asiel Zoekers Centrum, maar dat er zeker ook nog mooi 
dingen te zien zijn. Als je het maar wilt zien…… nietwaar! 

 

Het einde van dit seizoen is al bijna in zicht. Een seizoen met een paar dieptepunten maar 
zeker met héél véél mooie hoogtepunten. Tijdens onze activiteiten hebben we veel leden 
+ introducees mogen ontvangen en de reacties waren over vrijwel allemaal zeer positief!!  
 
Onze laatste gezamenlijke activiteit van dit seizoen is het reisje naar de Veluwe 
waarvoor zich inmiddels 55 deelnemers hebben opgegeven. Wilt u nog mee?                                                  
Overleg het even met Harry want…… VOL is VOL.                                                                        
In de volgende nieuwsbrief komt een verslag van deze reis. 

 
Het weer in Nederland is natuurlijk niet altijd goed en daarom willen wij 
onze KBO “postbodes” even in het zonnetje zetten! In weer en wind brengen 
zij iedere maand ONS Magazine (voorheen KBO-PCOB blad) en de nieuwsbrief bij u en 
mij op de deurmat. Het zijn wel even 90 bezorgadressen!! Gecoördineerd door Harry 
Welling en bezorgd door Gerhard, Lena, Harry en Ad van Asselen. Ad heeft de route van 
Gea Hofkamp overgenomen die hier inmiddels mee gestopt is.                                      
Gea heeft dit jaren gedaan! Dus ook voor haar is het zonnetje  

 

 

  

  

    

 Gerhard             Lena    Harry          Ad         

                                                  (… en ze zien er nog steeds blij uit      ) 



 

Jarigen in de maand MEI 

  

 

 

 

 

 

 

Namens de KBO: Van harte gefeliciteerd met uw   
     verjaardag en een gezellige en        
                          ZONNIGE dag gewenst                                                       

 
Als u een bijzondere trouwdag met ons wilt delen via de nieuwsbrief kan dit 
natuurlijk ook. Deze wordt dan vermeld met evt. een foto, als u dat wilt!!(Hoeft niet 

per se met de burgemeester hoor      ) Graag sturen naar Anita. 

 

*Nieuwe leden. Jan & Harmke Peters-Stoker, Van Hulststraat 2, 9561 EA Ter Apel. WELKOM 

    

    

 

 

 

     Een paar extra handen tijdens de bijeenkomsten zijn ook altijd van harte welkom!!! 
 

Op zondagmiddag 3 november geeft Het Byzantijnskoor~ Drenthe in het kader 

van hun 20e jubileumjaar om 15.00 uur een concert in de R.K. Kerk. 2 van onze 

KBO leden, Gerard Pragt en Ad van Asselen, zingen in dit koor en promoten op deze 

manier het koor ook in onze regio. Nadere informatie komt zeker nog weer een keer 

in de Venae en natuurlijk ook in de nieuwsbrief. Maar alvast op de kalender zetten 

kan natuurlijk altijd. Entree in de kerk is € 15,00 maar de KBO leden kunnen vooraf 

een kaartje kopen en krijgen € 2,50 korting op het kaartje!                                                                       

       DUS DOEN!!!     

TV KIJKTIP: Op 23 en 24 mei a.s. komt een leuke 2-delige documentaire op de TV over 

Erik Hulsegge en zijn tweelingboer. Erik zou op 26 maart jl. een lezing geven bij ons in het 

parochiehuis en is die is helaas niet doorgegaan. Erik komt nu op dinsdag 26 november 

die lezing houden. De documentaire is te zien op KRO-NCRV (NPO 2) en begint om 22.20 

uur.  

02-mei Dhr. J. Schnieders 

09-mei Mevr. A. Schnieders- Weijnans 

10-mei Mevr. J.H. Visser- Masmeyer 

17-mei Mevr. M. van Asselen-Biermans 

20-mei Mevr. C.A.F. Kral - Geesken 

21-mei Mevr. J. Veenstra 

25-mei Mevr. C. Rey -Jansen 

26-mei Mevr. M.M. Schlimback - Brunen 

27-mei Mevr. S. Twickler-Muller 

30-mei Mevr. L. Rass - Scholtalbers 

30-mei Mevr. R. Meerdering-Schrijvers 

Feliciteert 

mit joen 

verjoardag!! 



 

TER INFO: 

U hebt ze vast wel eens door Ter 
Apel zien fietsen…. 
De grote groep duo fietsers. Omdat 
dit zo’n mooi initiatief is hebben we 
gevraagd aan Henk Pruim om info 
op papier te zetten. In April 2022 
heeft hij hierover ook een lezing 
gegeven binnen de KBO. 
Eind 2020 is het initiatief genomen 

om een organisatie op te richten met als doel te gaan 
fietsen met behulp van duo fietsen voor mensen die dat niet 
meer zelfstandig kunnen. Het “waarom” kan beantwoord 
worden met het bieden van een stukje levensvreugde tijdens een fietstocht in dorp en 
omliggende streek aan mensen die dat niet meer zelfstandig kunnen. De koffie/theepauze is 
onderdeel van de tocht en geeft mensen gelegenheid om binnen de hele groep gezellig bij 
te kletsen. Daardoor voelen de mensen zich niet alleen fysiek fitter echter ook mentaal. Er 
zijn, inclusief de bestuursleden, totaal 37 vrijwilligers en ca. 40 deelnemers. Er wordt tot nu 
toe 1 maal per week gefietst, op de woensdagmiddag. Gefietst wordt door en, royaal, om 
Ter Apel. De gemiddelde afstand per tocht is ongeveer 15 km.  

Een tocht duurt inclusief pauze echter bijna 2½ uur. 
Omdat er 5 gewone duofietsen zijn en 1 rolstoel 
duofiets is, kunnen er 6 gasten mee. Om de grote 
duofietsen overdekt en beschermd te kunnen 
onderbrengen heeft de stichting Kraalhoeve (manege 
te Ter Apel) ruimte aangeboden waar dankbaar 
gebruik van wordt gemaakt. Wordt de groep fietsers 
nog groter dan geeft het nog meer gezelligheid. Het 
aanmelden van de gasten en vrijwilligers kan via de 

website: www.duofietsenterapel.nl en ook via de volgende telefoonnummers:                                                 

06 132 693 16  (Wim Ankum); of  06 119 168 91 (Hessel Westerbeek) 
Tenslotte: de duofietsen zijn niet te huur!   
 

(In ONS magazine van juni komt het uitgebreide verslag van dit mooie initiatief      ) 

                                          
Interesse? Twijfel dan niet om u op te geven!! Het is de moeite waard  
 

 
Heilige Christoffel:  Met de komende feestdagen in het vooruitzicht (Koningsdag, 

Hemelvaart en Pinksteren) begint de vakantietijd alweer of                              
(…is misschien voor velen al begonnen.) Dus ook de tijd van de 
reiskriebels. Op de fiets, met de camper, over het water met de 
boot of met de caravan.  Of… gewoon heerlijk wandelen…. Geniet 
van de mooie uitstapjes en zoals Christoffel aangeeft…. Kom 
goud weer thuus!! 
En voor de thuisblijvers………geniet van HET HUIS, de zon en van 

elkaar. 

     

        Beschermheilige                                                        

   van de reiziger 

                 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.duofietsenterapel.nl%2F&data=05%7C02%7C%7Cd231685f0743424d31f708dc47258af1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638463473782951924%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=IapfCFZDidWXE%2BL5nERQWgUJU%2Bv8vj%2FKiOn6SWK6h1o%3D&reserved=0


 
           

Voor het seizoen 2024 – 2025 is de planning bijna rond……                                                                            
We hebben weer met zorg enkele mooie activiteiten voor u uit kunnen 
zoeken en regelen (gekozen uit de binnengekomen tips en verzoeken). Weer voor elk wat 
wils zoals het nu lijkt. Natuurlijk worden de vaste onderdelen ook weer ingepland. We hopen 
dat we al onze plannen kunnen realiseren, mede door de aangevraagde subsidie van de 
gemeente Westerwolde én hier en daar een héle kleine eigen bijdrage…… 
Ook kunnen we in het nieuwe seizoen extra middagen inplannen voor leuke activiteiten en 
spelletjes, kaarten, sjoelen etc. In de volgende nieuwsbrief meer hierover. 
 

Tot slot de activiteiten in mei:   

   →  Wandelen met Lena is op dinsdag 7 mei. Start om 14.00 uur bij het Boschhuis 

 →  Fietsen met Gerhard en Tinus op woensdag 8 mei. Start om 13.00 uur bij het           

  parochiehuis 

→  22 mei gaan we met de bus naar de Veluwe. Vertrek om 8.00 uur vanaf het 

parochiehuis 

 → Laatste keer visje eten van dit seizoen is op vrijdag 24 mei. Inloop vanaf 15.45 uur   

 en we eten om 16.30 uur. Opgave via intekenlijst of Anita    

         

 

 

 

 

 

 

  

        Pinksteren: Veni Sancte Spiritus                       

              

       

Vragen of onduidelijkheden? Neem contact op 1 van onze bestuursleden!! 

Harry Welling, reisleider KBO-reis en verspreiding magazines 0599-582369 

Lena Rass: contactpersoon wandelen 0599-581687 

Ingrid Mirani: ledenadministratie 06-47143316/ email: roning.mirani@telfort.nl  

Anita Zuidinga: Voorzitter/ nieuwsbrief 06-51648308/ email: anitazuidinga@live.nl  

Foekje Albers: notulist                                                                                                                              

Frits Ronda: interim penningmeester 

             Het KBO-bestuur wenst u fijne feestdagen toe!!                                            
                                                      Kracht- Bewegen Ontmoeting*  
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